8-10 jaar
Gesprek: Hoe voelden de mensen in
S het huis zich? Wat vertelde Jezus over
Gods nieuwe wereld?
Ben jij weleens net op tijd binnen geweest?
Wat gebeurde er precies en hoe voelde het?

Spel: De kinderen lopen door de ruimte.

Een kind tikt met twee wijsvingers in een

heel rustig tempo op het tafelblad. (Zo
rustig dat je bij elke tik een stap kunt zetten.)
Zolang dit kind rustig tikt, lopen de anderen
gewoon rond. Maar als zij/hij snel gaat
roffelen, gaan de andere kinderen zo snel
mogelijk op een stoel zitten. Hoelang duurt
het voor iedereen zit?

Creatief: De kinderen maken een

tekening met aan de ene kant een

binnen en aan de andere kant een
buiten. Wat is erbinnen te vinden? Wat buiten?

11-12 jaar
Gesprek: Wordt er weleens tegen
jou gezegd: binnen of buiten?
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Bijvoorbeeld als je met de deur open
in de deuropening staat? Waarom wordt dat
gezegd denk je? Lijkt dat op wat Jezus vertelt
over Gods nieuwe wereld? Waarom wel/niet?

Creatief: Ontwerp jouw ideale

schuilplek. Het mag ergens binnen

of buiten zijn. Maak er een tekening
van en vertel elkaar wat je getekend hebt.

Vertelling 8-12 jaar

Een schuilplaats onderweg

Hoog in de heuvels van Israél ligt een bijzondere stad. Jeruzalem heet die stad, dat
betekent: stad van de vrede. In die stad is God dicht bij de mensen. (God is overal
dichtbij; maar daar n6g meer!)

Jezus is op weg naar die stad. Zijn vrienden gaan met hem mee. Onderweg vertelt
Jezus verhalen. ‘Gods nieuwe wereld lijkt op een mosterdzaadje’, vertelt Hij
bijvoorbeeld. ‘Zo’n zaadje is heel klein, maar er groeit een hele grote boom uit. Zo
groot dat de vogels uit de hemel er een nestje in maken.’

Een van Jezus’ vrienden kijkt in de verte. Hij ziet donkere wolken die dichterbij komen.
‘Tk hoop maar dat die vogels een beetje droog zitten in hun mosterdboom’, grinnikt
hij. ‘Want wij krijgen straks een flinke bui, kijk maar.’

De anderen zien het nu ook. Het kon wel eens flink tekeergaan straks. Het begint ook
al wat harder te waaien... en het wordt donkerder...

Langs de weg naar Jeruzalem staat een huis. In de deuropening staat een vrouw. ‘Kom
maar gauw binnen!’ zegt ze, terwijl ze naar de donkere wolken wijst. ‘Voordat het
losbarst!’

‘Wij allemaal?’

‘Tuurlijk!” zegt de vrouw. ‘Wees welkom!”

Eén voor één gaan ze door de deur van het huis: Jezus, zijn vrienden en nog heel wat
meer mensen die ook in de buurt zijn. Als iedereen binnen is, doet de vrouw de deur
dicht. En meteen op dat moment begint het te regenen. ‘Net op tijd!’ lacht de vrouw.
Het is gezellig druk in het huis langs de weg. Uit de keuken en uit de tassen van de
reizigers wordt eten en drinken tevoorschijn gehaald. De mensen zitten op stoelen, in
de vensterbank en op de grond. En terwijl de regen op het dak tikt, vertelt Jezus verder
over Gods nieuwe wereld.

‘Gods nieuwe wereld lijkt op dit huis’, zegt hij. ‘God zegt tegen jullie: “Kom gauw
binnen!” Als je binnenkomt, ben je veilig. En dan vier je samen feest.’

‘Een feest met lekker eten uit de keuken en uit je tas zeker?’ vraagt iemand in het huis.
Jezus lacht. ‘Absoluut’, zegt hij. Hij wijst naar het raam, waar je buiten de regen kunt
zien vallen. ‘God vraagt jou om binnen te komen op zijn feest’, gaat Jezus verder.
‘Loop niet een andere kant op, ga niet weg van God. Want dan is er straks binnen feest
en dan sta jij buiten.’

Die dag vertelt Jezus nog meer verhalen, en de mensen delen nog meer van het eten en
drinken dat ze hebben. En als ze zo een tijd bij elkaar gezeten hebben, wordt het weer
droog. ‘Kom’, zegt Jezus. ‘We gaan verder. Op weg naar Jeruzalem, de stad waar God
bij de mensen is. Gaan jullie mee?’

Mattijs Weegenaar
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